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Te vroeg, veel te vroeg
maar toch is van ons heengegaan

DE HEER

Adolf COPPENS

Echtgenoot van Mevrouw
Yvette DE MANGELEER

geboren te Destelbergen op 13 mei 1945
en overleden te Gentbrugge op 28 februari 1984,

Dankbaar om uw blijken van medevoelen,
bi] het overlijden van onze dierbare over-
ledene, wvragen we om een gebed voor
zijn zielerust.

DE FAMILIE.

Hij was een vertegenwoordiger in hart an ziel.
Steeds paraat en correct als loontrekkende als
later als zeifstandige. Hij was dan ook een graag
gezien parsoon bij zijn werkgevers, leveranciers
en klanten.

Hij was graag onder de mensen. Goedlachs als
hij was, was hij dan ook aangenaam gezelschap
voor zijn vrienden.

Ook vertoefde hij graag In familie. Geen gele-
genheid liet hij onbenut om zijn familie rond
zich te wverenigen., Vele zaterdag- en zondag-
avonden en feestdagen werden alzo doorgebracht.
Het zijn alle cnvergetelijke momenten geworden
waarop met heimwee teruggeblikt wordt.

Hij =zal een grote leemle nalaten bij zijn
moeder, die zielsveel van hem hield ; bij zljn
anige broer, met wie hij een opperbeste ver-
standhouding had : bij zijn schoonouders, in 't
bijzonder zijn schoonvader, met wie hij steeds
aan 't bakkeleien was ; en veoral bij zijn echt-
genote met wie hij weliswaar 13 _gelukkige,
doch slechts 13 jaren mocht doorbrengen en bij
zijn zoontje Sven die hij toch zo graag zag.

Laten we terugdenken aan Adolf zoals hij was,
namelilk asn een warme persoonlijkheid, een
filn man die ons veel le vroeg heeft verlaten.
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