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Geboren op 09-01-1905 te Gottem
Overleden op 08-12-1993 te Dentergem
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Goede en trouwe dienaar,
ga binnen In de vreugde van de Heer.

+

TOT VROME GEDACHTENIS AAN
De Heer Adolf COPPENS

weduwnaar van Mevrouw Maria VANHASTEL

Geboren te Gottem op 9 januari 1205 en
godvruchtig overleden in het Rust- en
Verzorgingstehuis «<Mariaburcht= te Dentergem
op B december 1993, gesterkt door het

H. Sakrament der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden en
C.M. Ziekenzorg.

Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

De families COPPENS - DEERSIN en
VANHASTEL - VAN HAELST

danken U om de vrome gebeden en deelneming
in deze uitvaartmis.

Drukk. Luc Wielfaert, Aarsele - 051-63.40.46.
Rouwleiding Verbeke - Desender - 051-63.30.60

Wij danken U, God, nu wij vader moeten losla-
ten, want Gij zult hem niet loslaten; Gij zult
hem wvoor ons bewaren over de dood heen,

Wij danken U, God, met pijn in ons hart, voor
al de liefde die van hem is uitgegaan, voor de
vrede, de vreugde en het geluk die hij bracht
aan zijn omgeving.

We danken voor de rust die hij vond in de na-
tuur, voor de hoge leeftijd die hij mocht berei-
ken, voor de zorgen die hij mocht ondervinden
in Mariaburcht.

Wij danken U, God wvoor al wat pa voor ons
wasg, voor al wat hij voor ons deed, voor ziin
stille moed, zelfs als het leven hard viel. Voor
zijn sereen geduld, wanneer stilletjesaan zijn
krachten en gezondheld ondermijnd werden.

Wij danken U ook, God, als wi] onze overledene
moeten missen, omdat Gij zelf ons wilt troosten
met de belofte van eeuwlg leven,

Wi] bidden U, Heer, laat vader, nu levend bij
U, verder waken over ons. Dat Adolf voort mag
leven In zijn kinderen en kleinkinderen, in hun
hart en levensdurf.

Want Gij, Heer, Gi] zljt een trouwe God. Gij
zelf voltooit wat Gij in ons begonnen zijt.



