Maria Delphina D Haeseleer

Geboren op 22-08-1869 te Welle

Overleden op 06-02-1950 te Welle

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

_].
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Delnhina D'Haeseleer

weduwe van Mijnheer
JOZEF DE SMET

geboren te Welle den 22 Augustus 1869
en zachtjes in den Heer ontslapen te Welle
den 6 Februari 19580. Voorzien van de
laatste H.H Sacramenten,

Hoe aangenaam is het te sterven als men
wel geleefd heeft ; want de dood der recht.
vaardigen is het einde der pljnen, de vol-
trekking hunner zegepraal tot het eeuwig
leven.

Sinds lange jaren had zi} zich ann God
toegewijd en Hem als haar beste deel ge-
kozen.

O mijn God, mijn hemelse Vader, op U
stel ik mijn betrouwen : in deze hoop heb
ik geleefd, en in deze hoop ben ik gestor-
ven.

Vaartwel teergeliefde kinderen, kleinkin.
deren en bleedverwanten hebt allen dank
voor uw liefdevolle zorgen, gij vooral mijin
dochter dle mij dag en nacht met geduld
hebt bijgestaan, en gi] miln dierbare zoon
gedenk mij in uwe dagelijkse gebeden. die
ail in 't klooster bidt. Van hierboven blif
ik over u waken tot op den dag van het
blijde wederzien.

Jezus, Maria en Jozef laat mijn ziel met
U in vrede rusten, ( 300 d. afl.')

Eerwaarde Broeder Gerardus, in de wereld
Mijnheer Louis DE SMET,

Mijnheer en Mevrouw Jan PERMEN.-
TIER-DE SMET en kinderen,

De familitn DE SMET en D'HAESE-
LEER,

danken U voor deelneming en

gebeden,

Drukk. Fr. Vandersmessen, Dorn, Welle,




