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Zijn kinderen, zijn steun en trots
en zo nabij de laatste dagen.
Hzij was een vechter en een rots
die moedig was en zonder klagen
zijn kruis ten einde heeft gedragen.

+

Aandenken aan
DE HEER
MARCEL BAUWENS

echtgenoot van mevrouw
ROMANIE VAN DAMME

geboren te Overmere op 4 mei 1928

en er thuis overleden op 21 juni 1997,

gesterkt met het gebed van de Kerk.
Lid van de duivenmaatschappij.

De families BAUWENS, VAN DAMME, VAN
LOO en DE BAERE danken u voor de blij-

ken van deelname in hun rouw.

sn.be

Je bent van ons weggegaan
we staan er verstomd bij
met een krop in de keel

en met vele vragen.
Onbeantwoord.

Je eenvoud.

Je rechtvaardigheid.

Je geluk in je eigen wereld.
Zo leefde je.

Zo hielden we van je.

Zo was je.
Bewonderenswaardig.

Je was geen prater
dat hoefde niet.

Je blik, je blauwe blik
zei ook zoveel.

Werken was je leven
dag in, dag uit
Onrustig, onvermoeibaar.

En nu

nu werd je moe,

je blauwwe blik verzwakte.
De zon kkwam op

te laat.

Je was een mens, een groot mens.

We zullen je missen.









