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Velen deelden in je blijdschap,
weinigen deelden in je smart.
Lach en scherts gaf je aan allen,

aan uitverkorenen slechts je hart.

¥

Dankbaar aandenken aan

De Heer

Frans D’haeseleer

weduwnaar van Mevrouw Iréne De Neve

5 september 1911 - 29 maart 2001

Cudstrijder 1940 — 1945

De laatste uren voor het einde
dan wordt de grote wereld klein,
is plotseling alles onbeduidend,
tot aan het laatste beetje pijn.

Wat wij zo indrukwekkend vonden,
verliest zijn glans, verliest zijn zin,
maar achter de gesloten ogen.
glanst een gigantisch groot begin.

Toon Hermans

Christine, Francois, Dirk, Carine, Jan en Thomas

danken U oprecht voor uw aanwezigheid.
uw vriendschap en uw medeleven.

Bagr Derycks Azl — Druk C. De Leenheor bvixa Wele


http://www.indeken.be/

