Lydia Margareta Bauwens

Geboren op 25-10-1945 te Zele

Overleden op 10-06-1979 te Dendermonde
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Spreek Gij het woord
dat ons vertroosting geeft...

T

Dankbaar gedenken wij leven en sterven van
MEVROUW

Lydia Margareta BAUWENS

echtgenote van de heer
Georges BELIE

geboren te Zele op 26 oktober 1845

en godvruchtig overieden te Dendermonde
op 10 juni 1978, gesterkt door

de H.H. Sakramenten der zieken

en de Pauselijke Zegen.

Bij het zo plotse heengaan van deze jonge
vrouw en moeder staan wij mensen sprake-
loos. Zij droeg in zich reeds jaren een onge-
neeslijke ziekte, maar niemand had ooit
durven denken dat het einde zo nabij was.
Machteloos om dit te begrijpen en in de
duisternis van ons geloof, buigen wij voor
God en smeken Hem dat Hij onze wonden
moge zalven en ons sterken om verder te
kunnen leven.

Zi] was een werkzame vrouw. Ze hield van
haar man en dochtertje Karin. Zij hield van
haar couders en familie en niets was haar te
veel om ‘e helpen en bi| te springen waar
hulp nedig was. Zo was zij reeds vroeg werk-
zaam en behulpzaam in vet Oud Hospitaal,
?ya%rd?ur zij nu nog in het Beukenhof ge-
ig 8.

Wij bidden dat de Heer haar moge opnemen
in zijn eeuwige Liefde en dat zij van bij Hem
sterkte en tropst moge afbidden wvoor haar
gelisfden.

Dit afscheid is zwaar, maar wij vinden zeker-
haid en troost in de woorden van Jezus zelf,
die alles wat wij doormaken zelf heaft be-
leefd : lijden en dood.

Zegen allen, Heer, die haar met zovesl lisfde
an zorgen hebban omringd en bijgestaan.

Maria, Moeder van smarten, bid voor ons.

De familiss BAUWENS, BELIE,
PHILIPS en BOONE,

danken U voor uw gehed
en uw meadelevan in hun rouw.

Begr. Tackaart-De Wilde, Zele - tel, 052-445745
Drukk. Leo Geers, Zale.



