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Dankbaar aandenken aan
DE HEER
Ferdinand BAUWENS

echtgenoot van Mevrouw
Mariette DERQUBAIX

Geboren te Schellebelle op 24 oktober 1920
en godvruchtig overleden in het
Emmanuel Ziekenhuis te Wetteren op 7 mei 1986.
Gesterkt door de H. Sakramenten.

Gewezen ere-schoolhoofd van de gemeenteschool
Schellebelle.

Weggevoerde 1240-1945.
Vioorzitter van het Nationaal Verbond van
Weggevoerden en Werkweigeraars
afdefing Wetteren.
Ondervoorzitter van het Nalionaal Verbond
van Weggevoerden en Werkweigeraars
van het Gewest Aalst-Dendermonde.
Ere-voorzitter C.0.V. Senioren Kring Wetteren.
Gewezen voorzitter van het
Werk der Volkstuinen Schellebelle.
Gewezen voorzitter van de Lustige lijnvissers
Schellebelle.

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen,

De families Bauwens, Deroubaix, Uyttenhove en
De Brouwer,

danken u voor uw meeleven en uw gebed.

www, Indeken.be

Pa,

Je leven was een tocht met mensen, heel veel men-
sen. Mensen voelden het gezag dat van je uitging,
maar ook jouw enthousiasme.

Wie bij «meester Bauwens=» in de klas heeft geze-
ten herinnert zich vast wel de boeiende lessen we-
reldonderricht of de spannende avonturenverhalen
die je voorlas of de mooie tekeningen die je tevoor-
schijn toverde op het schoolbord en nog veel meer.
Je was niet alleen een meester maar ook een vriend
voor kinderen. Je was inspirerend en bageesterend.
In je vrije tijd legde je op doek vast wat je mooi, boei-
end of sympathiek vond.

Met je handen in de aarde werken bracht je ook rust
en voldoening. Vaak was je al bij zonsopgang op
weg met je vislijnen. ‘s Avonds ging je terug men-
sen opzoeken om mee te babbelen, te lachen, een
pintje te pakken. Eénmaal gepensioneerd kwam tijd
vrij om nog meer bij mensen te zijn. Je ging zelfs
met hen op verkenning in Europa en gidste hen ge-
durende 14 jaren doorheen mooie sleden en zorg-
de ervoor dat iedereen zich comfortabel voelde.

Pa, pepe, jouw leven was een grote reis. Het einde
van deze reis viel je moeilijk en zwaar. De laatste
maanden waren een strijd met angst en pijn. Pijn
om dit leven los te laten.

Pa, pepe, we nemen hier voor de laatste maal al-
scheid van jou, maar geloven dat je reeds aan de
overkant begroet wordt.

Moge je vervuld worden met vrede zonder einde.

Begr. Verheyden, Wetteren, 3691309 Druk Verbaere









