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De aarde is een ballingsoord, het Kruis is onze
hoop, de Hemel is ons Vaderland. H. AuG.

.i.
Bid wvoor de Ziel

VAN ZALIGER MUUNHEER

ARTHUR HEYMAN,

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

CAROLINE DE CLERCQ,

geboren te St, Niklaas- W. den 11 Novemb. 1882,
en aldaar godvruchtig overleden, den
25 December. « . « « « ¢ &+ & a o 1927,

tijdig voorzien van al de troostmiddelen onzer
Moeder de H. Kerk.

Io den oorlog, dien hij meemaakte als een dap-
pere soldaat, bleef zijn hart vol meelijden met
’t leed van zijne strijdende wapenmakKers; 200
was en bleef hij meedvogend en behulpzaam binst
ziju verder leven, altyd bereid om zijnen even-
mensch te helpen en bij te staan, it

Het einde van dit vergankelijk leven zag hij na-
deren, en gansch onderworpen aan Gods H Wil,

a{."lhi,j zich heel en gansch in de handen van zijnen

chepper. !

Teerbeminde Echtgenoole, zoo graag had ik nog
lange jarep bij u willen blijven op aarde ; doch de
ﬁuada God roept mij tot zich : zonder morren ga ik

een. Troost u bij de gedachte dat wy elkaar zul-
len webrzien ddarboven, naar waar gij mij den
weg hebt helpen richien binst myn leven.

Hebt dank, dierbare Echtgenoote, Broeders,
Zusters en Bloedverwanien, voor al uwe liefde
en zorgen, waarmede gij mij allen zoo liefdevol
hebt umriu%ld en h?gestaan. .

Blijft mij helpen door uwe cebeden ; mijne gene-
genheid voor u blijft eeuwig leven, want ik hoop
vasiu allen eens weer te zien blj ous aller Vader
in-den schoonen Heutel. : P

Zoet Hart van Jezus, geef dat ik U altijd meer
en meer beminne ! ' f3ﬂq_'da,gen_aﬂqau.

Zoet Hart van MaRr1a, wees mijoe zaligheid!

A (800 dagen afiaat).







Godviruchtiy Aandenken
VAN ZALIGER MIJNHEER

ARTHUR HEYMAN,

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

CAROLINE DE CLERCQ.







