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Geloofd zij Jezus-Christus, Amen.,

.l..

BID VOOR DE ZIEL
van
Mathilde Van Impe,

WEDUWE VAN
BENOIT HEYMAN,

geboren te Haaltert den 23 Mei 1858 en godvruchtig
overleden te Nieuwerkerken den 13 November]940

VERSTERKT DOOR DE LAATSTE HH. SACRAMENTEN.

De hooge ouderdom is eene eerekroon die op den
weg der gerechtigheid gevonden wordt,

Zij was de weerdige vrouw en goede moeder, —
Zorgvuldig waakte zij over den omgang van haar
huis. Zij leefde in den eenvoud des harten en in de
vreeze des Heeren,

De Heer kent de dagen dergenen die zonder viek
leven en hun erfdeel zal ecuwig zijn.

Voor dezen die in Jezus-Christus leven en sterven
1s de dood mnar een slaap, het begin van een beter
leven.

Hoe gerust sterft men, als men altijd goed heeft
geleefd. Gelukkig zi), die gaarne den nasm van
Maria aanroepen, zij zullen riet vreezen bij het ne-

deren van den dood.

Beminde kinderen en familie, God roept me tot
Hem, hebt dank voor uwe zorgen, weest mij indach-
tig in nwe vrome gebeden, eens zien we elkaar terug
in den Hemel.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.







