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«Hoe gelukkig en verstandig is de mens, die
in het leven zo tracht te zijn als hij bij zijn

dood wenst bevonden te worden.»
{Mavolging v Kristus)

+
Laten wij bidden voor de ziel

van de Heer

CYRIEL BAUWENS

geboren te Overmere op 11 februari 1895 en
er overleden op 13 januari 1976.

Gezoltd met de H. Olie der zicken *in extromis-,
Lid ¥/d hond der kristelijke gepensioneerden

Onze dierbare overledene heeft tijdens zijn
lange levensloop altijd zijn best gedaan om zijn
dagelijkse plichten behoorlijk te volbrengen.

Yoor zijn gezin was hij weleer een sterke
en ijverige werker. Het verlies van zijn echt-
genote betekende voor hem een zware be-
proeving. Diep in het hart bewaarde hij zijn
kristelijk geloof en elke dag bleef hij trouw
aan het gebed, Hierin vond hij de steun om de
lasten van ouderdomen ziekelijkheid met ge-
geduld en moedige onderwerping te dragen.

Vrij onverwacht, maar zeer rustig is hij uit
dit leven heengegaan, hij was echter steeds
bereid om naar zijn God terug te keren.

Wij bidden de Heer. dat Hij zijn dienaar nu
belone om de troyw waarmee hij hier Gods
heilige wil heeft opgevolgd. Dankbaar zal
Cyriel ten beste spreken voor ons allen die
hem hier goedheid betoond hebben.

Onze Lieve Vrouw ten hemel opgenomen,

bid voor onze dierbare,
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Cie families

danken U zeer hartelijk voor de troostvolle
Fsli}lﬁ;n vl rir:n]m-ming en Eeheden,
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