Remi D Haeseleer

Geboren op 08-10-1924 te Welle

Overleden op 15-11-2010 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Liefdevol aandenken aan

de heer

Reome W’ SHoeseloer
Echtgenoot van mevrouw Madeleine De Schryver.
Geboren te Welle op B okiober 1824 en godwruchtig
overleden in het O.L.V.-ziekenhuis te Aalst op

15 novermnber 2010, Gezalfd met het H, Oligsal.

Lid van ziekenzaorg.

De families D'HAESELEER - DE SCHRYVER - REDANT
en DE SMET danken u oprecht voor uw aanwezigheid,
uw steun en medeleven.

En plots ben je er nigt meer..., is er alleen maar stilte.

Vake, peter, Remiken, je hebt de strijd voorgoed gestaakt.

De robuuste eik, die je je leven lang bent geweest, zelfs tot je
laatste dag, is geveld.

Maar voor ans blijf je een groot mens; groot in j& eenvoud,

je eerlijkheid en je bereidwiligheid om altijd iederaen te halpen.
Familie en vrignden kwamen voor jou op de eerste plaats.

Elke gelegenheid werd aangegrepen om intens & vieren,
Vooral Welle kermis, die samenvalt met je verjaardag, zullen we
nooit vergeten; kinderen, kleinkinderen, achterkleinkindsaran,
allernaal rond de tafel. 't Zijn moole herinneringen...

Voor iedereen stond je steeds paraat, MNiks was te veal
gevraagd. 'Vijand' was een woord dat niet in je woordenboek
stond.

En geluk dat vond je in de klgine dingen: jouw bos, het veld,

je moestuin, samen met ong moe gaan wandealan.

Vake, pater, Remikan, je habt ons ongeloofliijk veel liefde
gegeven en deze zal allijd in onze harten blijven verder leven,
En wees gerust, we nemen je wijsheden met ons mee. We zullen
aan je kleinkindaren en achterkleinkinderen blijven vertellen

wie hun peter was an voar ons altijd zal blijven.

En nu,... nu je d'er plots niet meer bent,...is er allzen maar...
stilte. ..
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