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" God is mijn Herder, ik ben wveilig bij Hem "
.?

BID VOOR DE ZIEL VAN
MIINHEER

Joannes Baptista D'HAESELEER

Echtgenoot van Mevrouw
Césarine D'"HAESELEER

Geboren te Welle, 21 augustus 1898 en aldaar,
gesterkt met de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen " in articulo mortis ” in
de Heer ontslapen, op 20 maart 1966,

Voor de kristen mens is de dood geen einde
maar ‘n begin van 'n nieuw en eeuwig leven. Ons
menselijk bestaan wordt omgewisseld voor 'n
leven bi1j God van geluk en vrede.

Gelukkizg de mens die op God betrouwt en
van Hem verwacht bevrijd en gered te worden
van alles wat ons kwelt en deert. God immers
verlaat nooit hen die op Hem hun hoop stellen.

De dierbare overledene was 'n pgoed echtge-
noot en 'n goede vader, bekommerd en bezorgd
om het welrijn van de zijnen. Met overgave en
elatenheid heeft hij de dood aanvaard en wij
idden voor hem opdat God, zijn hemelse Va-
der, hem, door de verdiensten van O. H. Jezus-
Kristus de eeuwige rust en vrede schenke, Amen,

Dierbare echtgenote heb dank om de zorg en
de liefde waarmee gij mij steeds hebt omringd.
Moge God er u om lonen. Lieve kinderen, schoon-

kinderen en kleinkinderen gij waart de vreugde
van mijn leven. Ik dank u om uwe Zzorg en uwe

negenheid. Blijft van elkaar houden zoals God
et ons beveelt. Gedenkt mijn ziel in uwe ge-
beden en tot weerziens in de hemel.

H. Hart van Jezus wees hem genadig.

Hij ruste in vrede.

Mevrouw Joannes Baptista D'Haeseleer-D'Hae-
seleer,

Mevrouw Maria D'Haeseleer en dochter,

De Heer Frans Boterbergh-D'Haeseleer en kin-
deren,

Heer en Mevrouw Gustaaf D'Haeseleer-Verton-
gen en kinderen,
De familitn D'HAESELEER, D'HAESE-
LEER, DE RAEDT en VAN DE WINC-
KEL.

DANKEN U voor de blijken vam deelne-
ming in rouw en gebeden.

Uitg. C.D'Haeseleer, Erembodegem. Tel. 24722



