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e rechtvaardigen gnllen leven in alle eeuwig-
heid, hun leon is de Heer...

+
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer
Dominicus D’Haeseleer

weduwnaar van Mevrouw

VIRGINIE CESARINE HEYMAN

geboren te Welle de 14 augusius 1867 en er
godvruchtig overleden de 9 juni 1962,
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

e tijd van mijn wverblijf hier op aarde is
geeindigd ; mijn krachien zijn uitgeput... En
nu Heer, behandel mij volgens uw goeddun-
ken, en beveel dat mijn giel in vrede ontvan-=
gen worde,

Een rijke onderrinding is de kroon der ouder-
lingen en de vreze Gods is hun roem.
Bedanken wij God. die onze goede vader

vijf en negentig jaar aan onze liefde heelt be-
waard,

Beminde kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, ik dank u voor uw grote gene.
genheid en beste zorgen. Vaariwel en bidt
vour mij.

Beste familieleden en vrienden tot weerzieus
hierboven.

H.Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U

Voor Uw christelijke deelneming en
voor de gebeden gestort tot zielelafenis
van hun dierbare overledene, danken U
oprecht de familién

D’Haeseleer, Heyman, Heyman en

Lauwerys.

Uitg. De Troy, Koster, Welle.




