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Scheiden, scheiden in ons leven
Zoveel malen, zoveel keer,
Of 't ons pijnt of lieft om 't even
De weq loopt voort en keert niet weer ...
En de pijn wordt opgeborgen
In het gouden schrijn van 't hart
Daarin leeft voort - nog lang na morgen -
Herinnering die alles tart.
Zr Theophane

Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

Bertha D'HAESELEER

Weduwe van de heer
Dominique DE BODT

Geboren te Denderleeuw op 5 maart 1922
en godvruchtig overleden te Aalst

op 9 februari 1996, gesterkt door de
ziekenzalving.

Ere-lid van de v.z.w. H. Ritakapel

Moeder zei:
Doe wel en zie niet om. Want waar mensen al
strijdend naar streven, dat is naar vreugde in ons
leven en wvrede ten opzichte van ... de
eeuwigheid.

Lieve moeder, jij was een wonderbaar mens.
Velen mochten ons liefhebben,

onze moeder alleen begreep ons,

Zij werkte voor ons,

Zij zorgde voor ons,

beminde ons, vergaf ons al onze fouten,

Zij bad voor ons

en het enige verdriet dat ze ons aandoet,

is te sterven en ons te veriaten.

Lieve moeder, wij danken je voor alles en wij zijn
fier jouw kinderen te zijn.

Jouw witte haren zijn de kroon van je leven.

De families D'HAESELEER, DE BOODT,
PRAET, DE BODOT en COPPENS
danken U voor uw steun
in deze pijnlijke beproeving.
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