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BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

RENE, JOZEF DE RIJCKE

echtgenost van wijlen mevrouw
Bartha VAN RIJSSEGHEM

geboren te Asper, op 26 mel 1895
en te Oudenaarde godvruchtly in de Heer
entslapen, op 28 janvari 1975,
gezalfd met cde Heilige Olie in extremis.

Hii was lid van de bond der gepensioneerden
Lid van de Ruitersmeaatschappij ,.5t Martinus™
Gewezren lid van de C.O0.

Heer God, cpnieuw bidden wij om kracht, om
Uw trccstende aanwezigheid. Wij weten door ons
geloof dar Gij ons pen hebl, en ons in
Uw vriendschap en liefde will laten delen en
weten wij dat we niet leven voor de duisternis,
niet voor de dood, mear over de dood heen een
levern in wvolle vreugde en geluk near U toe, Daar-
om doen wij nu esn beroep op Uw barmhartig-
heid, smeken wij U wuit het diepst van onze
droefreid, neem ons bij de hand en leidt ons in
Uw genade nu wij opnieuw wvoor U zijn neerge-
knield.

Pas een drietal maanden geleden hebben wij onze
moeder pan uw direkie liefde en zorg toever-
trouwd en opnieuw vragen wij Uw asndecht voor
onze vaeder. Wi] zosken in het warme huis van
onze herinnering near ziin gestalte, 2ijn leven
met ons. Wie kan dan in schamele mensenwoor-
den het leven vatten van die man die onze vader
was. Wi| horen nog ziin lach, zijn woord voor
jeclar van ons en vanuit onze kinderlijke

heid emringen wij zijn beold met al wat en
schoon was.

En wellicht blijft maar een woord over in onze
herinnering : vader was een echte mens.
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Al wat een mens In zijn leven kan ontmoeten
werd zijn deel : werk en strijd, veel vreugde en
veel verdriet, diepe tevredenheid van ons schoon
gezin en het geluk van ons samenzijn. Hoe groot
en onuitsprekelijk was uw verdriet bij het ster-
ven wvan moeder, Wij hebben ons best gedean
om uw leven opnieuw te vullen, wij uw kinderen
en kleinkinderen hadden u in stilte reeds een
gelukkige tijd willen wvoorbereiden. Pas nu weten
wi] dat wij niet volledig uw leven konden wullen
omdat uw liefde voor moeder te echt en te diep
was... en kunnen wij in geloof slechts zeggen dat
God u, om uw geluk esuwig te maken u,

en , terug samen ’

God wij danken U om onze vader en moeder, en
wij bidden U dat zij beiden In ons mogen voort-
leven door onzs diepe verbondenheid van broers
en zusters onder elkaar.

Mijn goede kinderen en kleinkinderen, ik ben nu
bil moeder, dank voor uw genegenheid, om zorg
om mijn gezondheid vooral de lastste maanden.
Van bij de Heer zorgen wij samen voor u.

Uitg. Mevr. R. Goeman-De Ketele, Asper

De heer en mevrouw

Plerre DE WISPELAERE-DE RI|JCKE en dochter
Veronigue,

De heer &n mevrouw

Roger DE RIJCKE-SIMOENS,

De hear en mevrouw

Julien DE RIJCKE-DE METS en kinderen Patrick
en Mic,

De hear an mevrouw

Marc DE RIJCKE-DE GROOTE en kinderan Annicg

en Kathy, ziin kinderen en kleinkinderen ;

D= families DE RIJCKE, VAN RIISSEGHEM, FEYS

en VAN LIERDE

danken woor de blijken wvan
christelijke deelneming.



