Emiel De Rijcke

Geboren op 16-01-1889 te Asper

Overleden op 10-07-1969 te Oudenaarde
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Mijn ziel verwacht van U, varlossing Heer.
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DIT WEZE EEN YROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

EMIEL DE RIJCKE

weduwnaar van Mevrouw
ELVIRE MOREELS

—————

geboren te Asper de 14 januari 1889 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Oudenaarde
de 10 juli 1949, gesterkt doar de HH. Sakramenten.
Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

De goeie , Monkel Miele” — 20 noemden  zijn
talrijke wrienden uit de schutierswereld hem —
is wit dit leven heengegaan in een gezegende
ouderdom,.

Hij was een sympathieke Figuur, minzaam In de
omgang, sociaz| voelend, met een gevoelig hart
en warklustig.

Hi| was geen gunsteling van het leven in deze
wereld, mear ondanks beproevingen, teleurstel-
lingen en tegenspoed, schoot hij er zijn levens-
optimisme en werklust niet bij in, doch volhardde
in blijmoedigheid, alsook In mildheid van hart
en hand, in trouw ssn zijn geloof,

Tot voor korte tijd nog zegen we ,de man-met-de-
esuwige pijp’" in volle leven en perondheid iedere
dag mat de fiets zijn dagtaak beginnen of be#indi-
gen. Plots smaakte de pijp nist meer en werd
ze koud. Ook zijn lichsam werd koud en stijf...
Hi] werd gersakt door een meedogenioze en wver-
raderlijke ziekte die de nog sterke krachten van
zijn lichsam sloopte.

Nu hesft de Heer hem gercepen bij het beain
van een nieuwe dagtaak en een grote leemte is
er ontstaan in de hovingen dis hi] verzorgde, op
de velden die hij bewerkte en ook in de
harten van de velen die hem beminden.

www, indeken be

Dierbare kinderen, kleinkincleran en achrerk|ein-
kinderen, lesrt van mij bi] tegenslag nist onte-
vreden te zijn, masr dapper en geduldig de
wodsrwasrdigheden te aanvaerden, wat er ook
gebeuren moge. Ik dank vooral diegenen die mij
we hebben gedurends mijn ziekte.
Dierbare familieleden, vasrtwel, tot weerziens in
ce hemel.
Vettmw-dtw{mdm.uuhmmabmdvm
vriendschap niet, en legt u de plicht op te bidden,
dat God zich ower mij ontferme volgens zijn
grote barmhartigheid.

Mw B, Goeman-De Eeotele, Asper

De Heer en Mevrouw
Charles BELLINCK-DE RIICKE, kinderen en kleln-
kind,
De Heer en Mevrouw
Lucien VANAVERMAETE-DE RIJCKE, kinderen en
kleinkindaren,
De Heer en Mevrouw
Bert CHRISTOPHER-DE RIJCKE en kinderen,
De Hesr en Mevrouw
Albert DE CLERCQ-DE RIJCKE en dochier,
De Heer en Mevrouw
Charles BAFFROOY-DE RIJCKE en dochter,
zijn kinderen,
kleinkinderan en achterkleinkinderen :
De familién DE RIJCEE, FEYS, MOREELS en
MATHILIS

danken U voor uw lkristelijke deelneming
in rouw en gebeden.



