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Bewaar in uw herinnering en gedenk
met een gebed

Alma DE RIJCKE
weduwe van Arthur TEEUWS

Geboren te Boekhoute

op 20 augustus 1919 en rustig
overleden in de H. Hartkliniek te Eeklo
op 12 augustus 1999, gesterkt door
het ziekensacrament.

Lid van K.B.G. Eeklo
en Vormingswerk voor weduwen.

Voor uw steun, uw troostend woord en
uw blijken van deelneming, danken u
de kinderen, kleinkinderen en gans de
familie.

Begr. Buysse-Sabo, Bassavelde

“‘De dood is niets anders dan het
uitblazen van de kaars omdat het
morgen wordt.”

Heel lang heeft ma die vlam
gekoesterd en genoten van de
meeste van haar dagen.

Afspraak was, dat ze zo lang doorging
als haar zelfstandigheid het toeliet en
ze haar waardigheid mocht behouden.
Hulpbehoevend worden was haar
grote angst. Tot hier en niet verder
heeft ze geéist bij de behandeling van
haar ziekte. Moedig, realistisch en
vooral optimistisch.

Ze hield van het leven, van lezen en
voordrachten, van verenigingen, reizen
en concerten.

Ze was een mensenvriend en had dan
ock een grote vriendenkring.

Haar kracht was dat ze enorm
accepterend en relativerend was.
Diezelfde kracht gebruikte ze om haar
zelfstandigheid te behouden, terwijl ze
graag toekeek hoe wij, haar kinderen
en kleinkinderen, ons eigen leven
leidden.

Laten wij haar zo herinneren en haar
manier van leven een voorbeeld zijn
voor als het moeilijker wordt.






