Cyriel Petit

Geboren op 29-04-1919 te Schellebelle
Overleden op 09-09-1976 te Aalst
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Bid voor de ziel van
DE HEER

Cyriel PETIT

echtgenoot van Mevrouw
Gabrielle VAN GHENDT

geboren te Schellebelle op 29 april

1919 en na een langdurige ziekte

godvruchtig in de Heer ontslapen in

het O.L. Vrouw Ziekenhuis te Aalst

op 9 september 1976, gesterkt door
de laatste HH. Sakramenten.

Bediende van de N.M.B.S. - Lid van
het kristen syndikaat van het spoor -
Lid van de Bond der stemverminkten
Lid van verschillende godvruchtige
genootschappen

Droevig, zeer droevig is het afsterven
van een man nog in volle levenskracht,
het zich zien wegkwijnen en een ge-
liefde echtgenote en een schoon ge-
zin te moeten vaarwel zeggen - gezin
dat toch nog zo zeer zijn hulp en
steun nodig heeft.

Onze duurbare overledene Cyriel, be-
treuren wij nu ten zeerste omdat wij
die hem zo goed kenden, in hem ver-
liezen -

. n overtuigd kristelijk man die zijn
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forse handen kon vouwen voor de
Heer en ‘tot Hem bidden

- 'n ware sociaal-syndikaal voorvech-
ter voor zijn geliefde werkmakkers.
- 'n echt wiaming, dat hij uitte in
dienstvaardigheid en zijn rechtuit op-
treden voor de waarheid, kenmerk
waarop onze vlaamse mensen toch
zo fier kunnen en mogen zijn.
Beminde echtgenote, veel schoons
hebben wij mogen zien met ons tal-
rijk gezin, veel hebben wij samen ge-
daan en graag. Moge God U verder
zegenen en veel gelukkige jaren
schenken.

Beminde kinderen en kleinkinderen,
veel hield ik van U allen. Samen met
moeder waart gij mij een troost in
mijn pijnlijke ziekte. Blijft die fami-
lieband steeds bewaren.

Beste familieleden en vrienden, dank
voor uw oprechte genegenheid.

Dat hij ruste in vrede bij de Heer.

De families : Petit, Van Ghendt, Van
Heddegem en Cornu

danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Uitbergen, 14 september 1976.

r. Roals-Rombaut,

Margote 21, Wichelen - Tel. 052-42.30.82.



