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Tk gsloof in de verrijzenis van het viees en

het eeuwig leven. (Bymbolum)
&
BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVREOUW

MARIA HORTENSIA MICHIELS

ECHTGENOTE VAN MIINHEER
DEMIS DE MOL

Ceboren te Ninove de 26 november 1898 en
" godvruchtig overleden te Denderleeuw,

de 10 Februari 1961.
voorzien van de Troostmiddelen der H. Kerk

Lid von de KAV, en van
verscheidens parochicle gencotschappen

Cprecht en voorbeeldig was haar leven, géen
ander genot heeft zij op de wereld gezocht
dan het zalig gencegen goed te doen. Bij de
wijsheid paarde zij een minzame eenvoud,
menszealijke ijdelheid kende ze niet en ze zocht
haar treost in godsvrucht en gebed.

Ziekte had reeds haor krachten geknakt, moar
steeds werklustiq, moedig alles ondergaan en
verduldig dragend, heeft ze wvelen gesticht, Stil
heelt za geleeld en in stilte iz ze wan hier heen-
gegaan.

Da gerustheid voan 't gewsten in het uur van
de deood iz het begin van ds beloning van de
rechtvaardige

Mijn goedes Denis, 'k weet het, onze scheiding
was pijnlijk voor ons allebei, maar opbeurend
was het te weten dat ge de kliniek goed zoudt
mogen verlaten, Buig het heofd voor Gods
raadsbesluiten en gedenk dat Hij alles laat ge-
beuren voor ons grootste goed. Heb dank voor
uw trouwa genegenheid van iedere dag: blij-
ven we nu elkander steunen door 't gebed.

Familieleden en Vrienden, tot weerziens hier-
boven: gedenkt de overledenen en bidt ook
voor mij.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

L3

Een milde troost waren ons uw blijken van
kristelijke deelneming, bij het afsterven wvan
haar die ons zo dierbaar was.

Daarom danken U innig:

Heer Denis DE MOL,
de familién MICHIELS, DE MOL, VAN CROMP-
HOUT en VAN DER MIJMNSBRUGGE.

Drukk. De Wevar & Baevens Iddergem



