Frans Michiels

Geboren op 06-06-1922 te L ebbeke
Overleden op 03-03-2004 te Lebbeke
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Mijn kinderen ik heb u al
wat ik geven kon, gegeven.
Mijn werkzaamheid bij dag en nacht,
mijn liefde en ook mijn leven.
[G. Gezelle)
T

Hij zal ons nabij zijn
in goede en kwade dagen:

Frans Michiels

weduwnaar van Paula Borms

geboren te Lebbeke op 6 juni 1922
en er godvruchtig overleden op 3 maart 2004

Gepensioneerd onderwijzer
Ere-secretaris Vriendenkring Volkstuinders
Ere-inspecteur Verbond Volkstuiner
Oost-\Viaanderen
Bestuursiid
Frovinciaal Verbond Paardenherverzekering
Drager van verschilleride eretekens

Meester Michiels noemden de mensen hem en
hij was er blij om.

En hij is het gebleven zijn hele leven lang.
Meester in de moeilijke kunst om jeugd te vormen.
Meester is hij gebleven in zijn vele aktiviteiten
[volwassenenvorming in land- en tuinbouw,
werk der volkstuinen...}, want het woord
“rusten” stond niet in zijn woordenboek.

Van hoeveel organisaties was hij niet de
bezieler, hoevelen heeft hij niet met raad en
daad bijgestaan ¢

Meester was hij in de kunst van het leven.
Het leven was goed, ook met schaduw en
regen, metzon en met de wolken van het leed.
Hij heeft intens geleefd met heel zijn [zwak) hart.
Hij wilde eigenlijk niet oud en ziek zijn en is
daarom in alle stilte naar zijn Heer gegaan.
Het liefst van al wilde hij zijn kinderen en
(achter-] kieinkinderen dit leed besparen... blijft
er nu enkel nog de steun en troost onder elkaar
en de wens dat "zijn” leerlingen het goede voor-
beeid van "De Meester” volgen.

Als teken van troost waren jullie ons nabij.
Dank u zeer oprecht:

De families:

Michiels, Borms, Van Praet en Verhavert.
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