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«Moge de Heer zijn gelaat naar u toegkerer
en u de ware vrede schenken.s
?
In Gods vrede ruste
DE HEER

Felix MICHIELS
(Schipper)

Echtgenoot van mevrouw

Catharina VAN DER BORGHT

Geboren te Denderlecuw op 24 maart 1930 en
aldaar godvruchtig overleden op 14 oktober 1978,

Breekt de morgen aan, denk dat ge tot de
avond niet meer zult leven; en is de avond
" gevallen, wil u de dag wvan morgen niet be-
loven. (Mav. Chr.)

Zo werd plots een einde gesteld aan het leven
van deze goede man. lJverig en bekommerd
wvoor zijn gezin, de wvriend van allen die hem
van nabi] kenden, opgeruimd en levenslustig,
is zijn heengaan des te pijnlijker. Te wvroeg
voor zijn vrouw en gezin waar zijn aanwezig-
heid nog zo noodzakelijk was.

Heer, met pijn in het hart en wvol droefheid
buigen wij gelovig het hoofd wvoor dit kruis.
Uw H. Wil geschiede, Geef ons dan ook de

kracht om deze beproeving te dragen. Mocht
de wvriendschap, de gezelligheid die cnzo dier-
bare overledene rond zich heeft gestrooid, ook
in ons leven wortel schieten, zo zal hi] bij
ons voortleven. Gedenken wi] hem steeds in
cnze gebeden

Hij ruste in vrede...

De families

MICHIELS, VAN DER BORGHT,
DE SCHRIJVER en COBBAERT

danken U voor de blijken van christelijke
deelneming.
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