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Ik ben de verrijzenis en het leven.
Jezus Christus.

t
TOT VROOM AANDENKEN VAN
DE HEER

Philemon SMEKENS

Weduwnaar van Mevrouw
Elisa VENNEMAN

Geboren te Wichelen op 3 mei 1888 en aldaar

godvruchtig overleden op 8 mei 1973, voor-

zien van de H.H. Sakramenten der zieken en
de wvolle aflaat voor het stervensuur.

« Indien we met Christus gestorven zijn, ge-
loven wij dat we ook met Hem zullen |even:
want wij weten dat Christus, eenmaal van de
doden verrezen, niet meer sterft : de dood
heseft geaan macht meer over Hem ». Rom. 6
In de heerlijke brief van de apostal Paulus
aan de Romeinen lezen we deze boodschap
van leven en hoop op eeuwig leven !

De oudbedaagde ontslapene heeft met dit
geloof geleefd en gestorven.

Hij was een eenvoudige man die |eefde in
dienstbaarheid voor zijn schoon gezin. Door
ziin christelijk en kerkelijk gericht leven leg-
de hij eenvoudig maar sterk getuigenis af van
dit geloof In de diepe zin van ons aards be-
staan,

De goede God lone hem spoedig met het
onsterfelijk Paasvisioen der zaligende Gods-
aanschouwing.

Geliefde kinderen, kleinkinderen, broeders en

zuster : hebt allen dank om uwe genegenheid
en loewijding.

Biezondere dank aan de goede 2zusters van
het Rusthuis om hunne vele zorgen,

= Mijn Jezus, barmhartigheid ».
{300 d. afl.)

Mevrouw Louis SMEKENS-UYTTENHOVE,
kinderen en kleinkind,

Hezr en Mevrouw Michel MELCKEMBEECK-
SMEKENS, kind en kleinkind,

Heer en Mevrouw Leon VAN HELLEFUTTE-
SMEKENS, kinderen en kleinkind,

Heer &n Mevrouw Marcel SMEKENS-
VAM DURME en kinderen,

De Families :

SMEKENS, VENNEMAN, BUYLE en
UY¥TTENDAELE,

danken U voor de blijken van kristelijke

deelneming In hun rouw.
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