Albertine Toebat

Geboren op 14-02-1881 te Zarren
Overleden op 05-02-1973 te Kortrijk
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Gedenk in uw gebeden de ziel van

Albertine TOEBAT

dochter van wijlen Bruno TOEBAT
en Rosalie VANDAMME

van het tijdelijke naar het verheerlijkte leven
overgegaan te Kortrijk, op 5 februari 1973,
voorzien van de |laatste H. Gerechten.

Zij werd geboren te Zarren, op 14 februari 1881.
Lid van alle godvruchtige genocotschappen.

Den avend komt zo stil, zo stil,

zo langzaam aangetreden,

dat geen en weet, wanneer de dag

of waar hij is geleden.

't Is avond, stille... en mij omtrent

is iets, of iemand, onbekend,

die, zachtjes mij beroerend, zegt :

"'t Is avond, en 't is rustensrecht .
G.G.

GOD, GIJ NEEMT HET LEVEN NIET AF,
GlJ MAAKT HET NIEUW !

Wij geloven dat de Heer haar hoop heeft vervuld
en haar mens-zijn de voltooiing heeft geschonken,
die wij hier op aarde niet kunnen bereiken.

Onze menselijke waarde ligt hierin, dat God onze
Vader is en ons allen liefheeft. Mensen mogen
kanalen zijn voor Zijn goedheid liefde en geduld.

Doorheen wvele menselijke herinneringen ligt een
gouden draad gebreid, die haar leven leidde tot
in het mysterie van de dood, bij God.

Onze dank hiervoor zeggen we uit in Eucharistie,
een vaarwel ook naar een ander weerzien toe.

U, die vriend

van den huize

bent,

familie, dorpsgencot
of medekristen,

danken wij
om Uw genegenheid.

Frans en Simonne VAN COMPENCOLLE - LAGAE,

Hilaire en Cecile
VAN HUYLENBROUCK - VAN COMPENOLLE,

Marc en Lena MALFRERE - VAN COMPEMOLLE,
Karel VAN COMPENOLLE,

Roos VAN COMPENCLLE, haar neven en nichten :

De families TOEBAT en VANDAMME

danken u,

Begr. Ond. J. Dufromont, Kuurne
St.-Michielsdrukkerij, Kuurne



