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Wat Is het leven van een mens, ook al wordt
hi oud? Een pelgrimsreis deor onbekende
streken. maar toch naar onze goede Vader, die
in de hemel is.

In de vrede van Kristus ruste de ziel

van Minheer EMIEL ROELS

weduwnaar van Mevrouw

MARIA PRUDENTIA VAN PCQUCKE

en van Mevrouw
MARIA MATHILDE DE GEEST

geboren te Overmere, de 15 januari 1881 en
er godvruchtig overleden op 8 maart 1967.
Gesterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden

En E‘I'E' p-ﬂ'l-l‘.'t!l"l\! ZCJL‘II

Van krachten uitgeput door de ouderdom is
de dierbare overledene dan nog onverwacht
van ons heengegaan, Een leven lang heeft Emiel
hard gezwoegd voor zijn gezin en zijn boerde-
rij. Hij was vergroeid met de grond, die hij
bebouwde en vruchtbaar maakte. Hij hield van
Gods' heerlijke natuur met haar rijke velden,
planten en dieren. Zo trok Emiel bij voorkeur
op zondagnamiddag het veld in om zijn akkers
rustig te overschouwen en te kijken hoe hoog
het gras en het gewas reeds opgeschoten was.
Daarom was hij de Voorzienigheid altijd dank-
baar om het goede en schone rondom zich,
want hij leefde graag.

Een natuurlijke zin voor eerlijkheid en op-
rechtheld, zijn rusteloze werkkracht, zijn gro-
te eenvoud en sterk vertrouwen in God en
O. L. Vrouw o.a. langs zijn rozenkrans, dat
waren de meest sprekende eigenschappen van
Emiel's schoon karakter.

Mijn beste Ivo, [argriet en kleinkinderen,
gij, waart mijn fierheid en het geluk van mijn
leven. Ik dank u om uw liefdevclle goedheid
en genegenheid, die mijn oude dag zo gelukkig
hebben gemaakt. Onthoudt mijn voorbeeld
voor uw leven en bidt voor mij.

Aan de ganse familie, vrienden en geburen,
die mijn leven schoon hebt gemaakt. hebt
dank. Hetga j2 allemaal verder goed in het
leven, Vergeet mij niet, speciaal in uw zon-
dagsmis.

O. L. Vrouw ten hemel opgenomen, bid voor ons.

Voor Uw blijken van genegenheid en Uw
vrome gebeden, danken U:

De families Reoels, Van Poucke, en De Geest,



