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Heer, herinner U zijn naam en zijn leven
zij staan voor altijd inchrwtn
in de paim van Uw hand.

t

GEDENK IN UW GEBED
DE HEER

Prosper DE MOOR

Echigencot van mevrouw
Marla - Cesarina DE MOOR

Geboren te Wetteren op 24 april 1902 en er
godvruchtig overleden op 19 december 1982,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Muziekmaatschappi|
« Da Vreugdebroeders »

Lid van de Kristelijke Bond der
Gepensioneerden = Christus Koning =

Prosper was een goed gekende figuur in de
Boskantwijk, waar hij jarenlang zijn beste
krachten gaf aan het werk tussen planten en
bloemen. .. en ook nog samen met zijn
echigenote aan ontelbaren ontspanning en
leute bezorgden in hun volkse café : zoals
dat gaat in een buitenwijk. De =« Vreugde-
b ers » waren er thuis |

Gelukkig en dankbaar beleefde Prosper ook
een rustige oude dag in een landelijk huisje.
waar ook iedereen « welkom - was. Zo mochi
hij ook een hoge ouderdom bereiken. In
korte weken tijd is hij dan rustig van ons
heen gegaan en wij bidden dat hij nu ook
da vrede en het geluk moge vinden
in het hemels Vaderhuis.

Geliefde echtgenote Cesarine, blijven wij God
dankbaar om hetl leven, met wel en wee :
maar God is goed |

Liove kinderen, kleinkinderan en achterklein-
kind, aan U mijn genegen dank voor uw liel-
devolle attenties en uw toewljding, dag en
nacht, tijdens m'n ziek-zijn, Vormt nu een
lieideband rondom moeder !

Om uw biddend meeleven, uw vriendschap
danken U :

Mevrouw Pr. DE MOOR-DE MOOR, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkind,

D& families :

DE MOOR, DE MOOR, VAN DER HEYDEN,
SERGEANT en WANZEELE.

Begral. Mevr. Van Sun;:Ho-ala - Westrem



