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Ik peloof in Jezus-Kristus, mijn Zalizmaker.

.1.
ZALIG AANDENKEN

aan de onsterfelijke =ziel van
de Heer

Lieopold, Teofie] STAESSENS

Oudstrijder 1914-18.
Vereerd met zilveren medaille der Orde Leopold 1I
en andere Eretekens.

echtgenoot van Mevrouw

Maria, Antonia Bauwens.

Geboren te Sinaai, 12 maart 1892 en godvruchtig
overleden te Sint-Niklans, 20 juli 1950,

Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden

We zijn zeker dat we moeten sterven, en toch
kunnen we het zo moeilijk geloven, Een naastbe-
staande sterft, en, we zegren bij ons zelf : hoe is
het mogelijk ? Een kristen gelooft, dat na dit leven
ecn ander Leven begint, dat blijvend is in God.
Want God is onze vader ; hij schonk ons alles hier
op aarde ; Iij beloont of straft ons na dit leven,

Onze overledene heeft zelier de poede strijd ge-
streden hier op aarde en daarom ook mag hij hopen
op het Heuwige Heil, Zijn laatste levensmaanden
zijn vooral voor zijn familie een zwaar kruis ge-
weest. Wat kan een mens toch beproefd worden !

Mijn beste echitgenote, ik dank U oprecht voor
uw goedheid en geduld. Samen hebben we onze
smarten en vreugden gedeeld. Heb wvertrouwen op
de Goddelijke Voorzienigheid. Bid voor mij,

Liefste kinderen en familie, mijn afsterven is
voor u een smart en pijn, doch het weze voor u ook

een vingerwijzing wvan hierboven : de mens leeft
niet alleen voor deze asrde, maar ook voor de He-
mel, die we met onze medewerking zeker zullen
erven. Weest de steun voor moeder.

Blijft mij steeds indachtig in uw zondagsmis,

I, Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U,

De Familién :
STAESSENS, BAUWENS,
DE BOCK en VAERENDONCE,
diep getroffen door Uw blijk van genegenheid en

deeloeming in rouw en gebed, bieden U hun
hartelijkste dank aan,

Drukk. Van Der Borght J,




