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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Octavie DE MOOR

Weduwe van de Heer
Camiel SCHEPENS

Geboren te Laarne op 3 juni 1909 en over-
leden te Wetteren op 21 februari 1974. Voor-
zien van de laatstie sacramenten.

Lid van de KAV
Bond der Gepensioneerdan
Sint-Barbara-genootschap.

Wat kan het leven voor iedere mens toch ver-
schillend zijn. Een mens kan proberen geluk-
kig te zijn, er alles voor doen, en toch niet
bekomen wat men er normaal zou mogen van
vaerwachten. Onze dierbare overledene heeft
dit zeker tenvolle moeten ervaren. Zii heeft
de kinderen, waar zij van hield, niet kunnen
behouden. Samen met haar echtoanoot heeflt
zi] gepoogd te leven. Samen hebben zij een
en al aandacht gehad voor elkaar en in hun
liefde hebben zij met hun medemensen meda-
gedeeld. Zij hoopten zo voor elkander en hun
evennaaste veel te betekenen. Tot plots haar
echtgenoot te wvroeg aan haar werd ontno-
men. Toen is onze dierbare Oclavie eenzaam
en treurig achtergebleven. Ondanks alles is
zij echter nooit ontgoocheld of verbilterd ge-
worden, zij bleef nced en liefdevol zijn voor
de anderen. De qgeneaqenheid van haar familie
en vriendan oaven haar weer moed en zin
om voort te leven. Tot plots de ziekte haar
kwam neerdrukken. Maar na de operatie hoop-

te zij weer naar 't moment waarop 't beter zou
gaan.

't Omgekeerde is nu echter werkelijkheid ge-
worden.

Hier kwam het aardse einde voor een vrouw
die in haar leven steeds gepoogd heeft voor
haar man, haar medemensen en voor God
eerlijk en goed te zijn. Alleen Kunnen wij nu
nog bidden en hopen dat God haar zal schen-
ken datgene wat zij in haar leven steeds
heeft nagestreefd : vrede, vriendschap en ge-
negenheid. Laten wij op onze beurt het beeld
van onze dierbare overledena door de liefde-
band in ons hart levendig houden.

Dierbare familie en vrienden, U allen die voor
mij en met mij naar 't goede hebt gezocht
en mij genegenheid hebt geschonken, ik dank
LU allen.

Mone God U zegenen om uw liefde en ons
allen genadiq zijn. Laat ons in liafde en ae-
bed met elkander verbonden blijven, zo helpe
ons God.

De Families :
DE MOOR, SCHEPENS, CLERICK en
HEBSBELIMCK,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.
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