Lucien Jan De Moor

Geboren op 05-11-1926 te Westrem
Overleden op 28-08-1998 te Aalst
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Hij was altijd tevreden
een man van zacht geduld,
wiens glimlach wij nog wefen,
wiens woord met rachtheid gevuld
wa noodl vergelen,
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Dankend gedenken wij
De heer
Lucien DE MOOR

echigenoot van mevrouw
Yvonne VAN NEDERVELDE

geboren te Westrern op 5 november 1926
en van ons heengegaan in het O.-L.-Vrouwziekenhuis
te Aalst op 28 augustus 1998,

De families DE MOOR, VAN NEDERVELDE,
SMEKENS en DE MOL danken u voor de troostende
blijken van deelneming in de rouw.

WL INOEKEN. DE

Hoe rustig je kon leven
met zoveel drukte om je heen,
hoe moedig je kon lijden
zonder ooit te klagen,
hoe gelaten je kon sterven
met niets dan God om je heen,..
Om elke dag
die je bij ons mocht zijn,
je glimlach van dank
ondanks de pijn,
om zoveel kleine dingen
die opeens verstommen
tot zoete herinneringen,
om de liefde voor je echigenote,
de zorg voor je pezin,
de bekemmernis om je kleinkinderen,
altijd stond je voor hen klaar,
om jouw eigen schone leven
danken wij de Heer:
Hij moge je geven
zijn rust in eeuwigheid.
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