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Geloofd zij Jezus-Christus. Amen

T
ZALIG AANDENKEN VAN

Mijnheer JEAN DE MOOR

weduwnaar van Mevrouw Leonie De Clippele
geboren te Erpe den 10 Maart 1845, en godvruchtig over-
leden te Melle den 6 Mei 1937. voorzien van al de Rechten
onzer Moeder de !1, Kerk.

De Heer had hem een edele zie! geschonken
verheven boven de ijdelheid der wereld. Al de
lange jaren zijner schoonen levensloop heeft
hij vervuld met overvloedige verdiensten van
stillen eenvoud, innige goedheid, steeds vol
zorgom eens anders. welzijn.

Duurbare Vader, op dezenschoonen dag van

's Heeren Hemelvaart, zijt gij heengegaan om
u weder bij mozder te voegen, opdat gij, die op
aarde wedijverdet in grenzelooze toewijding
voor ons, u nu te zamen zoudt verblijden hier-
boven,
Duurbare kinderen en kleinkinderen, ofschoon
het hart vol droefheid dankt God. wvoor den
zegen mij geschonken. Inden hemel zal ik met
moeder over u waken, gedenkt steeds onze
wenken, Hebt dank voor de vreugden die gij
mij tijdens mijn leven bezorgdet, hebt dank gij
beiden, voor wie geen moeite en vermoeinis te
veel was om mij een schoonen ouden dag te
doen genieten. Beminde schoonbroeder en
schoonzuster, vaartwel ! Tot wederziens in den
hemel.
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