Germain De Moor

Geboren op 03-06-1907 te Westrem

Overleden op 27-04-1991 te Sint-Lievens-Houtem
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Hoe grool is de liefde die de Vader
ons batoond heaft!
Wij worden kinderen van God gencemd
an wa zijn hal cok.
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Dankbaar om zulk geloof is vredig ontslapen

DE HEER

Germain DE MOOR
weduwnaar van Mevrouw Maria MERTENS

geboren te Westrem, en zacht ontsiapen te
5t.-Lievens-Houtem op 27 april 1991,
gesterkt door de Ziekenzalving.

Alwie Germain gekend heelt bewonderde hem
als die harde werker die geen zware karwelsn
schuwde, maar zijn sterk gestel graag gebruik-
te om zijn gezin vooruit te halpen. Op zijn hoge
leeftijd kon hij zo gezapig en met voldoening
vartellen over de zware handenarbeid van
vroager, en wal hij verhaalde was de werkelijke
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waeargave van zijn jeugd maar ook van heel zijn
lange arbeidsleven,

In het gezelschap was hij de gamoedalijke ver-
teller, die er zijn gencegen in vond ook zijn ka-
meraden te laten genieten van zijn gulhartig-
heid; geen wonder dan ook dal hij overal een
welkome vriend was.

Toen hij alleen viel door het verlies van zijn
echigenote was er toch een stuk van zijn le-
vensblijheid onherroepelijk verloren gegaan,
en de eanzaamheid viel hem zwaar, Alg krister,
mens zocht hij toen vooral zijn troost en kracht
in het gebed, en elke Hoogdag was een ware
feestdag: dan kwam de Heer tot bij hem in zijn
woning.

Heer; afscheid nemen doet pijn; maar als gelo-
vigen vragen we U: wil deze mens opnemen in
uw eeuwige vreugde, want Gij verwacht al uw
getrouwen in het Vaderhuis. Vergeef alle men-
t:l:i:a zwakheden en wees de Loner van alie
g .

De families DE MOOR, MERTENS, DE FRENNE
en VOLKAERT, danken U voor de blijken van in-
nige deelneming in hun rouw.

Begr. DE PAUW Gebr. en zonen - Oordegem
Druk.: *PUBLITEX» - Qordegem



