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“Gij neemt het leven, God,
niet van ons al,
Gij maakt het nieuw !
Dat geloven wij op Uw woord. "
( Prefatie der Overledenen )

.I.

Moge een gelovig gebed
de ultdrukking zijn van uw
genegenheid voor de

HEER
Frans, Georges DE MOOR

echigenoot van Mevrouw
Nicole DE RYCKE

Geboren te Wetteren op 2 december 1933 en al-
daar, na een langdurige ziekte, godvruchtig over-
leden op 7 maart 1981, gezalfd met het H. Oliesel.

Lid van verschillende verenigingen,
'k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God,
want in Zijn Hand
ligt heel mijn levensiot,

Gans het leven van Frans is getekend geweest
door werk, zorgen en ziekte: tot hij verlost van
alle pijn en verdriet mocht overgaan naar het
Eeuwig leven, dat God heeft bereid in al Zijn
Goedheid en Lielde voor de mens.

Bij het begin van deze veertigdagentijd, heeft
de Kerk ons ter bezinning uitgencdigd : dat wij

hier geen blijvende woonplaats hebben, dat de
tijd die God ons gunt: een weg is naar Hem, in
wie het Leven is en de eeuwige Vreugde.

Ook dit leven van arbeid, ziekte en lijden zal
niet vergeels zijn geweest, Hij moge nu zijn
Eeuwig loon ontvangen,

Liefste echtgenote, ik dank U voor al die mooie
jaren, dat we “samen” wel en wee hebben ge-
dragen.

Dank U voor al uw lielde en toegewijde zor-
gen. Dank U veor de vele dagen &n nachten, die
gi) aan mijn ziekbed hebt doorgebracht en mij
terzijde stond met uw lieve attenties, aanmoedi.
ging. vertrouwen en opoflering,

Geliefde ouders, zusters en familie, hoe hard
en ook vroegtlijdig dit afscheid valt, ik dank U
voor alles : hebt vertrouwen en hoop voor de
toekomsi,

Om uw gelovig gebed
uw christelijke deelneming

danken U

Mevrouw Fr. DE MOOR - DE RYCKE
de families DE MOOR - DE RYCKE.

Begrafl. Mevr. Van Sante-Roels, Westrem.



