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1.

Vroom aandenken aan de Heer

Florent DE MOOR

weduwnaar van Mevrouw Madeleine STEURBAUT
en van Mevrouw Cecile BRACKE

geboren te Oordegem op 13 januari 1911 en god-
viuchtig overleden in de Sint-Jozefkliniek te Gent-

brugge op 24 okilober 1987, gesterk! met de
Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945 - Krijgsgevangene
Lid van de bond der gepensioneerden.

Adrien en Jeannette De Sutter-Steurbaut, kinderen
en kleinkinderen,
Etienne en Yvette Van Mulder-Steurbaut, kinderen
en kieinkinderen,

De families De Moor, Steurbaut, Bracke, Van Kerck-
hove, Scheirlinck, Le Jeune en De Roo,

danken U oprecht
voor de blijken van genegenheid

en uw gebed.

Bagr. Fun. Roland De Meyer-Leeman Melle

Altijd komt de dood te vroeq : ieder mens wil leven,
eeuwig leven. Quderdom en ziekle evenwel blijken
altijd weer de weg waarlangs alle menselijk leven
gaat naar zijn @inde, om de grote stap te zetten naar
de andere oever, naar God, onze Vader.

Wij bidden nu voor deze dierbare overledene:
“Heer, er valt geen blad van een boom buiten U om.
U bent aanwezig in alle leven en in de loop der
dingen.

U weet van zijn vreugden, van zijn beproevingen.
Van zijn tranen.

Laat die gedachte ons een troost zijn.

U raapt op wat is gevalien,

U maakt het leven nieuw.” (Toon Hermans)

Druk Jacobs Melle



