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Moeders sterven niet.
Zi] leven voort
in hen die zij llef hadden.

t
Dankbaar en vroom aandenken van
MEVROUW

Camilla De Moor

weduwe van de
Heer MAURITS VAN DE VELDE

Geboren te Wetteren, op 20 november 1888 en
er godvruchtig overleden, op 9 augustus 1883,
voorzien van het H. Ziekensakrament en de
Pauselijke Zegen,

Wij danken U, die moeder waart,
wi] blijven om uw goedheld vragen ;
glj leeft voorbl] uw sardse dagen
waar elk geheim Is opgeklaard !

Uw beeltenis in hart en huis

stast glanzend voor wie u beminden,
straks zullen wij u wederzien

voor goed met ons : bi] Jezus thuis.

{(Gerry Helderenberg)

Een rijkdom In ons leven was moeders gouden
hart.

Zo blijft zij, nu geborgen In Gods gelukkigmaken-
de llefde, ook in onze herinnering voortleven.
Beproevingen, ziekte en moeilljkheden, zo eigen
san elk menselijk leven, vergulden nu haar
levensoffer.

Moeder was gelukkig =« thuls - te kunnen ver-
zorgd worden, omringd door haar kinderen, vol
toewi]jding en attenties. Moge die inzet dan ook
gezegend worden,

De krachtbron was ook haar levensecht geloof
in Gods goedheld, in wlens handpalm ook
moeders naam geschreven staat.

God, wij vertrouwen U nu onze moeder toe.
Wij danken U om haar,

Dat zij, die op U, Heer, steeds heeft vertrouwd,
nu ook het geluk mag kennen,

dat U hebt beloofd : san die U llethebben.

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
De Families De Moor, Van de Velde,
Van der Heyden en Matthys,

danken U om de blijken van kristell]ke
deelneming In hun rouw.
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