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Hier ban Ik Heer, want Gij hebt mij geroepen.

.I.

Gelovig. dankbaar en rustig is naar
het Vaderhuis gegaan

DE HEER
August DE MOOR

weduwnaar van Mevrouw
Marie, Elvire BOELAERT

geboren te Oordegem 5 augustus 1912 en er zacht
ontslapen 15 jull 1982,
gesterkt door de Zlekenzalving.

Ridder in de Leopoldsorde

Oudstrijder 1940.45 en lid van de N.5.B. Oordegem
Lid van de Vriendenkring der Gepensioneerden

Heel de streek kende onze ovérledene als de zacht-
aardige en vriendelijke man die opgeruimd en
dienstvaardig was en voor ledereen een blijde
groet had. Op zijn werk was hi] steeds gewaar-
deerd om zijn Inzet en trouw in het nauwkeurig
verrichten van zijn taak.

In de Nationale Striidersbond en in de Vriendan.
kring der Gepensioneerden heeft hij jarenlang met
bekwaamheid en gemoedelijke gedienstigheid zijn
talenten ingezel,

Als echtgenoot en huisvader had hij het hart ver-
ovard van kinderen en kleinkindaren : samen met
ziln echtgenote heeft hi vele zielsgelukkige jaren
gewerkt, gebeden en de dank ervaren van zijn ge-
zin, Toen ziekte hem trof, en zo toenam dat hij
niet meer voor zljn zieke echtgenote kon zorgen,
toen verloor zijn leven san stuwkracht. Hij kon
geen helpende hand reiken maar had die nu zell
nodig. In die tijd heeft hij mogen ervaren hoe innig
dankbaar zijn kindaren waren, dag aan dag, maan-
denlang, met engelengeduld en oprechte toewijding.
Dankbaar jegens allen heeft hij deze wereld ver.
laten om nu voor eeuwlg blj de Heer en bij zijn
lieva echtgenote te zijn,

De families DE MOOR, BOELAERT,
EDIERS en VAN WESEPOEL,

danken U voor uw gebeden en blijken van
deeinaming in hun rouw.
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