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1.

DANKBARE HERINNERING AAN
MEJUFFROUW

Anna DE MOOR

geboren te Massemen op 26 augustus 1315 en
overleden te Wetteren op 10 auguatus 1969,
gesterkt met het Ziekensakrament,

Ik dank U, God,

voor alles wat ik van anderen mocht onivan-
gen: Uw zorg, Uw sarmoediging, Uw liefde,
Uw geloof.

voor hen di= met mij verbonden zijn gaweest:
mijn ocuders, mijn familie, mijn wvrienden en
geburen.

voor hen die trouw zijn geweest in hun zorg
en liefde wvoor mij. Ik heb gewerxt met de
volle toewijding die In mij was. Als mijn
krachten begaven was ik blij met de uil&u—-
stoken handen van hen die mij verpleegden
met veal geduld.

voor hen die mijn kommer en verdriet habben
gedeeld. In het leven zijn er degen ven offer...
een mens kan het ntet aitjd alleen dragen, voor
hen die mij hebben laten delen in hun geluk.
Geluk mogen schenken en geiuk mogen ont-
vangen.

Ik dank U, God,

voor allen die aan mij hebben gedacht Wat
een vreugde ven te mogen meetellen,
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voor hen die attent waren in de kleinste din-
gen van alle dag... een beroskje maakta mij
zo blij en ik schonk dat genoegen gaarne san
anderen, voor mensen die konden troosten.
Wat een zegen als men niet alleen is in de
beproeving.

Voor mensen met een hart vol barmhartigheld
en verzoening... de pastoor die me &f en toe
een bezoekje bracht en een woord van ver-
giffenis schonk.

Ik dank U, God,

voor mensen voor wie ik iets mocht betekenen.
Ik heb rechtvasrdig willen zijn, ik heb mijn
best willen doen, mijn plicht ter harte geno-
men, ik heb geloofd.

voor mensen die mijn liefde durfden ontvan-
gen... wij mensen die wat kruimeitjes liefde
mo?;n schenken van Gods grote rijkdom...
ik heb het geprobeerd.

De familie vindt bemoediging in uw
gelovig meeleven.
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