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Laten wi] dankbaar en llefdevol
in onze herinnering bewaren

MEVROUW

PIETER VAN HOYE

geboren Anna De Moor

Lid wvan het Marialegioen
en wvan wverschillende Broederschappen
Gewezen bestuurslid van de
Liga tegen Doofheld «Onder Ons»
Lid van de V.V.V.G.
Vereremerkt met de Zilveren Medaille
van de Kroonorde

Geboren te Borgerhout op 13 augustus 1902
en aldaar godvruchtiy overleden na een
langdurige ziekte op 29 februari 1980.

Zeer erkentelijk voor de troostende blijken wven
kristelijke deelneming en sympathie, danken U :
De heer Pleter VAN HOYE,

Mevrouw Marla DOSVELD-DE MOOR,

De families DE MOOR en VAN HOYE.

Zij was een trouwe echtgenote en zeer begrijpend
voor de noden wvan haar dove echtgencot en van
de hardhorende en dove leden van de vereniging
«Onder Onss.

Steeds bereid tot dienstbetoon is zi] goeddoende
door het leven gegaan, Haar dierbare nagedachte-
nis zal trouw bewaard blijven,

Met U zijn er geen verten meer

en alles is nabij.

Des levens aanvang glinstert weer

geen gisteren en geen morgen meer,

peen tijd meer en geen uren.

Geen greénzén en geén muren ;

en alle angst voorbi),

verlost van schaduw en wvan schijn,

wordt pijn en smart

tot vreugde verheven !

Hoe kan het zo eenvoudig zijn 7

Hoe kan het leven Hemel zijn,

met U, O kern van alle leven 7
(ult <Adagio» van Felix Timmermans)

Begratenissen Mortuarium Roobers pvba



