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Bemind door God en de mensen
zo herinneren wij ons

DE HEER
André DE MOOR

schigenoot van Mevrouw Nelly VAN PAMEL

geboren te Sint-Lievens-Houtem
op 15 september 1922 en godvruchtig
overladen in da kliniek Maria Middelares
te Gent op 8 maart 1986.
Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken

Nu André van ons is heengegaan. Nu ach-
ter zijn leven te vroeg een punt is gezel, is
het zicht op dat leven ineens veel dieper en
echier,

Hij was een rechtvaardig man in zaken en
omgang met de medemens, Zijn ernslige
kijk op het leven bracht geen hardheid mee,
veeleer een mildheid. Als hij zich spontaan
inzette voor zijn medemens deed hij dat in
volle stilte en totaal belangloos.

Samen met zijn vrouw bouwde hij een in-
tense en liefdevolle relatie uit, die echt en
zeer diep was,

Zo brengt zijn heengaan wvoor velen een
leemte, en wel het mees! voor haar die 20
innig met hem verbonden was.

Zijn geloof in de mens en in de Bron van
alle leven, legt ons deze woorden van de
dichter in de mond :

Met U zijn er geen verten meer
en alles is nabij.
Des levens aanvang glinstert waer,
geen gisteren en geen morgen meer,
geen lijd meer en geen uren,
geen grenzen en geen muren,
en alle angst voorbij ...
(F.T.)

Mevrouw A. DE MOOR-VAN PAMEL,

De families DE MOOR, VAN PAMEL,
DE CORTE en DE RAEDT,

danken U zeer oprecht voor
Uw medeleven en Uw gebed,

Begr. en Crem. Van Dorpe-Pluym, St.-L.H.
Druk. De Moor-Landrieu, St.-Liev.-Houtem



