Andreas Franciscus De Moor

Geboren op 30-11-1912 te Destelbergen
Overleden op 02-01-1988 te Lochristi

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Ik mis u waar ik henenwvaar of waar ik henenkeer,
de morgenstond
de dagen en de avonden nog meer.

Guido Gezelle

Wil in uw gedachten en gebed
gan vreom aandenken bewaren aan

DE HEER
ANDRE DE MOOR
Geneesheer

Echtgenoot van Mevrouw Madeleine Van Belleghem

Geboren te Destelbergen, op 30 november 1912
en godvruchti overleden te Lochristi, op 2 januari 1988
voorzien van de Sakramenten der Zieken.

Gij zift voorblj, maar duurt

met zoveesl sparen in ons hart,

in anze herinnering,

nu wif u plots, maar niet geheel
verloren.

Want alles war ben elk van u ontving
aan liefde en vertedering

bLiigft eenieder onverwoestbaar
roebeharen.

Anton Van Wilderede

Nu deze lieve en eenvoudige man zo plots is
hesngegaan, zullen die sporen

van liefde, vertedering en onvoorwaardelijke inzet
voor zin vrouw, kinderen en kleinkinderen,

van onvermoeibare en zo deskundige dienst-
vaardigheid voor zijn patignten,

van trouwe vriendschap voor velen die hem mochten
kennen,

onverwoestbaar in hun hart gegrift blijven.


http://www.indeken.be/

Uw aanwezigheid en medeleven was ons een 1roost,
maar, te weten dat uw gebed hem en ons in dit uur
nabij is, stemt ons bijzonder dankbaar.

Mevrouw A. DE MOOR-V AN BELLEGHEM,

Marc en Monica DE MOOR-FRUYTIER en kinderan,
Luc en Lieve DE MOOR-GORRE en kinderen,

Paul an Lia DE MOOR-BOSIERS en kinderen,

Jan en Hilde DE MOOR-DE WAELE en kinderen,

Jan an Katleen VAN BAELEN-DE MOOR en kinderen,
Frank en Sabine DE MOOR-VERSCHUEREN en kind.




