Alfons De Moor

Geboren op 02-09-1904 te Schellebelle
Overleden op 04-01-1974 te Lokeren
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Bewaar in uw hart de gedachtenis van deze
goede vader en geliefde man

T

In de vrede van Kristus ruste de ziel
van de Heer

ALFONS DE MOOR

echtgenoot van Mevrouw

MARIE DE PAUW

geboren te Schellebelle, de 2 september 1904
en overleden te Lokeren, op 4 januari 1974,

Gesterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.

Lid van de confrerie van het H. Hare.

Lid v/d bond der kristelijka gepensioneerden
Lid van de duivenbond «Rap of niet»
Laureaat van den arbeid,

Wijwaren zeer geschrokken bij de plotse ziek-
te van deze nog sterke en gezonde man, geen
medische hulp heeft kunnen baten en wij moe-
ten zeggen : Gods beschikking en gedachten
kunnenwij niet meten met menselijk verstand,
want Zijn plan en Zijn voorzienigheid reiken
verder dan de grens van nood en leven.

Voor al wie hem kenden was de dierbare over-
ledene een goede vriend, hartelijk in zijn
woord, trouw in zijn genegenheid. precies en
rechtschapen in zijn werk. Voor zijn gezin
was hij de liefhebbende vader : bron van inni-
ge fierheid en huiselijk geluk.
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Hij is met veel liefde omgeven geweest in
zijn leven ; hij wordt na zijn sterven met op-
rechte droefheid betreurd. Moge zijn schone
ziel gaan rusten in Gods eeuwige liefde.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen en klein-
kinderen, gij' zijt de trots en de vreugde van
mijn leven geweest. |k dank u voor uwe echte
genegenheid. Mijn gedachtenis moge steeds in
uw gezin voortleven tot uw steun en troost.
Mijn goede geburen en vrienden, ik dank u
allen voor uw ware vriendschap.

Bidt allen voor mij en vaartwel !
Hij ruste in vrede bij de Heer !

Yoor Uw blijken van genegenheid en
Uw gebeden, danken wij U van harte.

De families DE MOOR,
DE PAUW,

DE GEYTER

en DE RIJCKE.
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