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Geboren op 02-06-1902 te Hamme
Overleden op 12-01-1976 te Hamme
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Tot vroom aandenken aan de heer

Franciscus SCHEPENS

weduwnaar van Mevrouw
ELZA DE KIMPE

geboren te Hamme op 2 juni 1902
en er in de Heer ontslapen
op 12 januari 1976

Voorzien van de genademiddelen
van onza Moeder de H. Kerk,

De dood is de weg van alle aardse leven.
We staan voor een geheim waar we met
ons menselijk verstand niet klaar kunnen
begrijpen. We voelen droefheid en mach-
teloosheid.

Maar als gelovige mensen weten we dat
de dood niet het laatste is. Gods liefde
voor de mensen is grenzeloos. Zijn goed-
heid voor ieder van ons gaat verder dan
de grenzen van dit aards bestaan. De
Heer Jezus heeft gezegd : «lk ben de
verrijzenis en het leven, al wie in Mij
gelooft zal niet verloren gaan» Aan
deze belofte houden wij ons vast.

Heer, wij bidden vandaag voor Francois,
die nu van ons is heengegaan, moge hij
door Uw liefdevolle barmhartigheid nu
delen aan het eeuwig leven.

Francois was een gelovig en vriendelijk
mens die alles tijdens dit aardse bestaan
geduldig heeft gedragen.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen,
nu ik bij moeder ben gegaan, dank ik u
voor alles wat gij voor mij hebt gedaan.
Laat ons met elkaar in gebed verbonden
blijven,

Familieleden, vrienden en kennissen, ook
u dank ik voor uw genegenheid,

Mijn Jezus, barmhartigheid.

"

Voor uw blijken van deelneming
in hun rouw en uw gebed voor
de gelielde algestorvene, danken
U de familie :

Schepens, De Kimpe,
Maes en Declercq.
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