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Geboren op 05-08-1916 te Pamel

Overleden op 12-05-1964 te Jette
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" Gaande deor de hele wereld zuit ge de blijde
Bocdschap verkordijen. " (Ev. O.H.Hemelvaact}

1.

ZALIG AANDENEKEN AAN
De Heer

PATRICE DE SMEDT

Echtgencot van Mevrouw

CAROLINE CREETEN,

geboren te Pamel, op 5 augustus 1916, en god-
vruchtig overleden in het Brugmann Hospitaal te
Jette op 12 mei 1954,

voorzlen van het . Oliesel " in extremis *'.

De dierbare afgestorvene werd geboren wit een
werkzame kristelijhe familie. Van jongsaf moet in
hem de Apostolaatsgedachte gegroeid hebben, Hij
wilde goed doen rondom zich, goed deen aan de
jeugd van zijn volk... Het werd voor hem de weg
van het onderwijs. Maar dan in 't bijzonder het cn-
derricht vocr de kleinen. Met een echte vaderlijke
liefde leetde hij jaren lang in zijn klas met de aller-
Lkleinsten, met de godsvrucht van een diepgelovig
man, richtte hij elk jaar hun eerste schreden naar
de Eerste H. Kommunie, met zdveel goedheid en
geduld cntstak hij bet licht in de jonge hoofdjes,
dat velen van hen hem met ontroering en genegen-~
heid zullen blijven gzdenken.

“Wij zullen eeuwig leven, daartoe moeten we
God eren en bovenal beminnen...” Te midden van
deze woorden heeft de YVader hem tot Zich geroe-
pen.

Mecht deze gedachte voor allen die dit lezen een
aansporing zijn tot schoner kristelijk leven... voor
hen die achterblijven, een redzn tot dankzegging
en een vertroosting in de zware beproeving : DIE
AFSCHEID NEEMT VAN DEZE WERELD
MET GODS RBOODSCHAP OP DE LIPPEN,
ZINGT ALS T WARE EEN INTREDELIED
IN HET RIJK VAN DE EEUWIGE LIEFDE.

Dierbare Echigenote en Kinderen, beminde Moe-
der, Schoonmoeder, Zuster, Broeder, Schoonzus-
ters, Schoonbroeder, Familicleden en Vrienden,
ik zeg U ncg een laarste vaarwel en tot weerziens
in de hemel. Vergeten we elkander nier in cnze
wederzijdse gebzden.

i, Hart van Jezus, ik stel miin betrouwen op L.

Mevrouw Patrice De 5Smedt. geboren
Caroline Creeten,

De Heer Etienne De Smedt,
Mejuffer Christiane De Smedt,
De Heer Gilbert De Smedt,
De Heer Willem De Smedt,

De familien De Smedt, Creeten, Wauters
en Stichelmans.
danken U om de gebeden en blijken
van christelijke deelneming.
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De plechtige lijkdienst, gevolgd door de begrafenis,
had plaaty in de St-Gangericuskerk te Pamel, op
zaterdag 16 mei 1964, te 10.30 uur.




