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.Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest.”

.;.

TOT GENEGEN AANDENKEN AAN
JUFFROUW

Zoé Georgette PONNET

Geboren te Herzele op 18 oktober 1833 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek
Dr Goffaerts te Zottegem op 24 mei 1985
Gesterkt door de H.H, Sakramentan
der ziekan.

Lid van de Bond Ziekenhulp.

Voor de rechtvaardige is de dood geen ver-
nietiging maar een overgang naar het ware
leven. Welk een groot geluk is het immers
voor iemand te sterven in de Heer.

De dierbare overledene was er steeds mee
bekommerd in vroomheid haar Schepper te
dienen en goedhartig haar naaste te helpen;
bidden, de H. Eucharistie mee viersn en de
H.H. Sacramenten ontvangen was voor haar
een gencegen &n de Heer heeft werkelijk een
van haar smeekbeden verhoord: gean lange
ziekte te kennen waardecor zij de anderen te
vael tot Jast zou strekken., Met begrip en
lakt wist zij ook anderen te |eiden en te
helpen,

Moge de Heer haar na een schoon kristzlijk
leven in zijn genade aanvaarden.

Beminde familieleden, bijzonder mijn zuster
Germaine, bij wie ik een rustige oude dag

mocht genieten, dank om uw genegen zorgen.
Van bij de Heer zal ik met onze goede
ouders zaliger verder over U waken; vergeet
mij niet in uwe gebeden.

Beminde kenissen dank om uw genegen mee-
voelen en bijzijn in mijn oude dag. Moge de
Heer U zegenen.

Moeder Gods, in deze Mariamaand, wess ons
Heil,

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mevrouw Germalne
VAN DE KEERE([t) - PONNET,

Mevrouw Florence PONNET,

De Heer en Mevrouw
Severin PONNET - VLAEMINCK,

Da families PONNET en BUYLE,

danken voor de blijken van kristelijk
medeleven bij hun rouw.
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