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,lk ben de verrijzenis en het leven, al wie in Mi)
gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven™ zegt de
Heer...

T

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

MARIA LEONIE PONNET

weduwe van de Heer
PETRUS GALMART

geboren te Viierzele de ¥ augustus 1896 en
zacht in de Heer ontslapen in de
Onze-Lieve-Vreouw-kiiniek te Aslst,
de 30 maart 1975,
gesterkt door de sakramenten der zieken,

Zij wos lid van
verschilende godvruchtige gencotschappen.

Wie ziin task als mens vervulde in dit leven,
hem 2al God zijn vriendschap en zijn liefde

[ geven.
Het leven is een tocht doorheen de dagen
en naar Jexus' geest ten dienste staan
het is het wel en wee van medemensen

[dragen,

levend sterven als de korrel van het graan.'

Wij vinden geen belere woorden om het leven

van moeder le typeren : diep godwruchtig, was

zij steeds bereid een handje toe te steken waar
ket nodig was...

Mat haasr verdwijnt uit ons midden, maar niet
uit ons hart, een van die geliefde volksvrouwen,
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die iederesn kende en door iedersen gekend was...

Ma een rijk-gevuld leven, heeft de Heer haar tot
Zich geroepen om bij Hem de esuwige paasvreug-
de te genieten.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, Ik dank de
Heer omdat Hij me een schone ocude dag heeft
gegeven, en omdat Hij het mij gegund heeft mee
te maken dat U het allemaal stelt... Ik
dank U allen voor uw genegenheid die zich zeker
petoond heeft bij mijn ziekte.. Onze liefde voor
mekasr weze sterker dan de dood, dan zien we
mokaar weer in het hemels Vaderhuis,

Beste familieleden, vrienden en kennissen, ook
uw dank ik woor uw sympathie. Vergest me niet

in uw vrome gebeden...

De families POMNMNET, GALMART, MELCKEBEKE,
LAGET en VAN DE KEERE

danken U voor de blijken van
christelijke genegenheid.

Uitg. G. De Meyer, lum_urrm



