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BID' VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

EvMva MARIA VAN ACKER

geboren te St.-Kruis-Winkel do 29 ckicber 1876 en
er godvruchtig in de Heer ontslapen, 16 maart 1958
gesterki door de laatate H.H. Sacrameanten,

Lid van de Bond van het H. Hart an andere
godvruchtige gencotschappen.

Goed gemeten is de levenshaan,

en vlug de weg gegaan.

Bedrieglijk vordert de tijd.

Is met de dood... alles kwiji 7

Toch blijlt eeuwig... Gods vrijgevigheld.
Cp Zijn wegen dikwijls verzwegen,
maet leder zich begeven,

wil hij veor eltijd zalig leven |

Eenvoudig en welgezind ging de overledene doar het
leven : voor velen had zij een vrlendelijke groet of wel-
kom. Tot zolang zij kon ging zij In de week bijna da-
gelijks naar de H. Mis; en dikwijls kwam ze bidden voor
hare overledenen. De beproevingen in haar leven heelt
zijgeduldigverdragen. Heelt zi| In eer en deugd gelesid
zo Iz ze ook gestarven : ons allen een schoon voorbeeld
nalatend van christelijk leven.

Dierbare familieleden en kennissen, Ik dank u voor uw
goede zorgen, voor uw genegenheid en liefde, Blijven
wij verenigd in gebed tot de Heer van het leven : dan
zien wij eens elkander weer.

Mijn Jezus, barmhartigheid |

DRUK. CREVE-CHEYNS - WACHTEBEXE.

winw, indeken be

Uw deelneming in het verlies
van haar die ons zo dierbaar
was, schonk ons veeltroost, en
uw gebed was een kostbare
hulp voor onze welbeminde
overledene.

Wij bedanken U daarvoor van harte.

De familie.




