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Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest.

ot |
In uw vrome gebeden wordi aanbevolen
de ziel van

JULIA VAN ACHTER
weduwe van Theofiel VAN MULDERS

geboren te Asse, op 29 februari 1392 en al-
daar godvruchtig overleden op 11 september
1968, voorzien van de H.H. Sakramenten van
de Zieken en de Pauselijke Zegen «=in arti-
culo mortis ».

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de be-
grafenis, had plaats, in de parochiekerk van
de H. Familie te Asbeek, op zaterdag 14 sep-
tember 1968, te 10 uur.

Neem deze gezegende moederhanden, o
Maria, en leid haar binnen in de eeuwige
vreugd bij uw Goddelijke Zoon,

De Heer heeft ons die goede moeder ge-
geven. De Heer heeft ze ons ontnomen ; ge-
lijk het de Heer behaagde zo is het geschied :
de naam des Heren zij gezegend.

De Heer heeft haar door menigvuldige kwel-
lingen bezocht. Hij heeft haar lange tijd wuit
de kelk der bitterheden doen drinken. Gelou-
terd als goud heeft Hij haar tot Zich
pen.

Wij hebben haar bemind toen zij in
midden verbleef, vergeten wij haar niet
onze gebeden Het is een heilig en zalig
dacht voor de overledenen te bidden.
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Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij
alleen weet hoe teder ik U bemind heb. Ik
sterf, maar mijn liefde voor U sterft niet. Tk
dank U woor al de genegenheid die ik van U
mocht ontvangen. Bidt veel voor mij; weest
trouw aan de Heer, die heel uw leven zal
zegenen.

Duurbare familieleden dank voor uwe ge-
negenheid. Eens zien wij elkander terug bij
de Heer. Intussen vraag ik U voor mij te
willen bidden.

Mijnheer en Mevrouw David Roberts - Van
Mulders en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Frans Van Mulders - De
Rijck en zoon;

De familie Van Achter ;

De familie Van Mulders ;
De familie Lelon :

De familie De Coninck ;

danken U van harte voor de
gebeden en blijken van
genegenheid hun betoond.

J. VAN ACHTER =— ASSE




