Camidl Van Achte

Geboren op 25-05-1921 te Oostakker
Overleden op 09-05-2003 te Sint-Amandsberg
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dankbare herinnering aan

de heer

Camiel VAN ACHTE

echtgenoot van mevrouw
Paula Roosens

geboren te Qostakker op 25 mei 1921
en plots thuis cverleden te
Sint-Amandsberg op 9 mei 2003.

—

De tamilias Van Achte, Roosens, Van
Huffel, Van Basielaere en aanvernvanien,
danken u voor de blijken van medele-
van en uw gebed.

wiww. indeken be

Als echigenoot, vader en grootvader
was hij een lieve man, zeer gehecht aan
zijn kinderen en kieinkinderen.,

Van tegenslagen in zijn leven

bleef hij niet gespaard,

maar hij blesf geloven in de lielde van de
Heer.

Je bent niet dood,
maar we zullen j& missan
Zoals een mens de messt geliefde mist,

De jaren van geluk zijn nooit meer uit te
wissen
en ik geloof "God heeft zich niet vergist”
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