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Wanneer een moeder sierven gaat

Is het of het leven ons verlaat.
Maar in het hart van ieder kind

Iz 't of haar leven herbegint...
Wanneer wij bidden en geloven
Blijft moeder ons nabij... hierboven.

1.

Tot vroom aandenken aan

MEVROUW
Antoinette PONNET

Weduwe van de Heer
Alfons VANDENNOORTGATE

Geboren te Borsbeke op 6 januari 1901 en er
godvruchtig overleden op 26 februari 1989, Ge-
sterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Na een leven wvan wverbondenheid en recht-
vaardigheid met God cn de cvenmens moeten
wij alscheid nemen van onze dierbare overle-
dene. Zij was cen wijze en voorzichtige vrouw,
beeld van 'n toegewijde christene huismoeder,
die omringd met cerbiedige liefde van haar kin-
deren door jedereen geacht en bemind werd
om haar minzame ecnvoud en haar vriendelijke
omgang.

De dood vond haar bereid op hoge ouderdom:
zij manvaardde ze uit Gods hand, dankbaar om
Gods zcgeningen, welke 7zij in welverdiende rust
onder haar goede kinderen mocht beleven, Met
allen die u zullen missen en met hen die reeds

van ons zijn heengegaan vertrouwen wij u toe
aan de geborgenheid van de levende die
u zo heilig was.

Dierbare kinderen, ik heb ﬁ{dcns mijn leven
veel gekregen @ onberekende liefde, steun en
troost - ik dank de Heer voor alles wat me o-
verkwam - u wist dat ik samen met vader za-
liper veel voor u heb gedaan, hartelijk dank.
Blijf wverder vercnigd in trouwe eensgezindheid
en Eebed.

Gocde familie en vrienden, dank om uw ge-
negen bijzijn en bidt voor mij.

0. L. Vrouw van Altijddurende bijstand, help
ons.

H. Jozef, patroon van de goede dood, be-
scherm ons.

Voor uw blijken van kristelijke deelneming in
rouw en gebed, danken U :

Gustaaf Scheerlinck (+) - Agnes Vandennoortgate
Paul Vandennoortgate
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