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“Waar ben je heen? Waar Is jouw leven?
Wij staan hier met wat kruimels in de hand.
Mu is jouw woning aan de overkant.”

lan Coghe

Aan Gods liefde hebben wij
woor altijd toevertrouwd

MEVROUW

Yvonne BEECKMAN

wediwe van de heer Jozef STOCKMAN
geboren te Haaltert op 18 mei 116 en ér godvruchtig overleden
in het rustoord Sint-Anna op 11 maart 2003,
gesterkr door de ziekenzalving,

"Je wandelt, weet ik, in een milder licht
dat voor je uitschijnt en je stappen richt,
een vrede tegemoet die wij niet kennen

naar een gezegend eeuwig vergezicht.”
A wan Wilderode

De familie dankt u voor uw gebed en medeleven

Megen maand geleden werd je leven leeg

want Jozef ging van je heen,

Samen waren jullie nog tot veel in staat: de kleine zorg van elke dag,
met wat hulp van buiten; elkander dragen,

rustig zitten bij elkaar en vertellen hoe alles vrgeger anders was,

Maar Jef werd ziek en stierf.

Alleen in 't lege huis met zoveel herinneringen:

je moest afstand doen en werd opgevangen in het rustoord.
Daar was het goed en je was van zorgen vrij,

maar Je kreeg nauwelijks tijd om er te wennen en te beseffen dat
ru alles anders was: de tijd van toen in weemoed meegedragen,

Mu is het al voorbij:

je gaat van ans heen om allen die je van vroeger hebt gekend,
en je zijn voorgegaan naar 't licht vol eevwigheid,

terug te vinden in Gods huis,

Dank je moeder, voor alle aandacht, alle liefde,

woor al wat je ons leerde, dank dat wij voor jou nog zorgen mochten,
we leggen je nu in Gods barmhartige handen

opdat je leven moogt in eeuwigheid.

De namis heeft plaats in de kapel van het rustoord Sint-Anna op
zondag & april 2003 om 1o wur,

Begr. D Rydke Drufe Van Paspegem
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