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Alles zult Gij ten goede leiden,

Al wordt mijn lichaam ook afgebroken

al sterft mijn hart,

Gij ziit miin rots, mijn God,

de toekomst die op mij wacht. (Psl. 73)

Bij God, in ons gebed en in ¢nze dankbaar-
heid leeft verder

Mevrouw Antoinette Cardon

echtgenote van de heer |ules MOEYAERT

gebaren te Rozendael op 9 januari 1926 en
overleden te De Panne op 16 juni 1988,

Heer, God van alle leven,

wij staan verslagen en machteloos,

ons hart is troosteloos

Help ons in dit droeve uur geloven

dat niets van dit mensenleven verloren gaat.
Help ons geloven,

dat Gij haar - zoals ze was - opneemt in
uw eindeloze liefde die alles voltooil.
Wees ons in Jezus de weg, de waarheid
en het ecuwig leven.

Wees onze lLroonsl en onze rofts

de tockomst die ons wacht. Amen,

Haar sterven heeft ons allen diep geschokt...
Zo onvoorzien c¢n zo onbegrijpelijk is zij uit
dit aardse leven van haar geliefden heenge-
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saan, Onze harten zijn diep bedroefd en
onze ozen zin door tranen verduisterd...

Maar we hebben de hoop en de troost, dat
zij blijft voortleven in onze dankbare herin-
nering en in het hart van Ged,

Mijn geliefde echigenool ; kinderen en klein-
kinde:en, wat hebt ge mij met een gedul-
dize en behulpzame lieide omringd. Nooit
was u icts te veel. Ik ben er u zo dankbaar
vaor, want e hebt het met zoveel liefde
gedaan.

Goede familieleden, vrienden en geburen, ik
dank u allen voor uw liefde en genegenheid
en bid nog eens voor mij, zo zijn we elkaar
het meest nabij ook over de dood heen...

Voor uw meeleven
voor uw meedragen
voor uw meehidden

danken U van harte :

De heer Jules MOEYAERT-CARDON,

zijn kinderen en Kleinkinderen,

De families CARDON, MOEYAERT, DEBERGH
en GODERIS
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