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(elukkig de mensch die den Heer vreest.

(P8. C. XL.)
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BID VOOR DE ZIEL
van

PETRUS DE MEY

weduwenaar van

MaARrRIA BAuweENsS

Geboren te Destelbergen den 10 April 1856,
godvruchtig overleden te Lokeren-Heyvende
d2a 307 Maart 1930. .
Lid van 't genootschap van den H. Franciscus-
Xaverius.

Hij was een vreedzaam en rechtschapen man ;
hij behield de verduldigheid in het uur van beproe-
ving en wachtte de dood af met de zoete rust van
een goed geweten en met eene volkomene onder-
werping aan den wil des Heeren,

Gelukkig en voorzichtig is de mensch die dage-
lijks zoo tracht te leven gelijk hij in het uur der
tood zal wenschen bevonden te worden.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden, stort gee-
ne nuttelooze tranen over mijn afsterven maag
blijft mij steeds indachtig in uwe gebeden.

GEBED.

O God, wiens bermhertigheid zonder palen is,
geweerdig de eeuwige rust aan de zicl van uwen
dienaar Petrus te verleenen, die genade vragen wij
U Jdoor de verdiensten van Jesus-Christus, onzen

Heer.
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